G.V. Kleuterschool De Kijktoren

Na de kerstvakantie stapten 10 nieuwe vrienden in bij juf Chris en juf Kim.
Op 2 februari mochten we nog eens 2 vrienden verwelkomen!




Het nieuwe jaar begon onder een wit sneeuwtapijt. Daar moesten we
natuurlijk onmiddellijk gebruik van maken op school. De slee werd
afgestoft, de handschoenen en mutsen kwamen uit de klas en zo waren
de kleuters helemaal klaar om in de sneeuw te spelen. Wat een heerlijke
tijdl!
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we op vrijdag 16 januari onze
nieuwjaarsreceptie. Na een mooi optreden van de kleuters, konden jullie
genieten van een drankje en lekkere hotdog, samen met jullie kleuter en
andere ouders van de school. Het was een gezellig samen zijn! We
wensen iedereen een gezond en vreugdevol 2026!

Na een flinke wandeling kwamen we aan, en we hoorden het lawaai van
de vogels al vanaf de straat. Wat een kabaal! We leerden dat papegaaien
vlijmscherpe snavels hebben om noten te kraken, en we zagen ze zelfs
live in actie. Eén ding was duidelijk: vingers moesten we absoluut buiten de
kooi houden! Wat een prachtige, kleurrijke vogels zijn het toch.




Onze 4-jarigen doken de afgelopen tijd in het prachtige prentenboek 'De
Leeuw in de Muis'. Dit verhaal vertelt over een klein muisje dat zich door
zijn formaat ongezien voelt en enorm opkijkt tegen de leeuw, die met zijn
luide gebrul door iedereen gehoord wordt. Het muisje besluit, ondanks zijn
angst, aan de leeuw te vragen om hem ook te leren brullen. Eenmaal
neus-aan-neus met het machtigste roofdier op aarde, ontdekt het muisje
iets bijzonders: ook in die stoere leeuw zit soms een bang muisje verstopt.
De belangrijkste les? Je hoeft niet groot te zijn om dapper te kunnen zijn!
De kinderen kropen helemaal in hun rol en lieten hun creativiteit de vrije
loop. Er werden prachtige leeuwenmaskers met woeste manen
geknutseld en zelfs een eigen muizen-muziekdoosje. De klas vulde zich
regelmatig met dapper gebrul, want er werd hard geoefend om te
grommen als een echte leeuw. En laat die 'grom’ nu net beginnen met de
letter ‘G’, onze letter van de week!

Naast het knutselen was er ook werk aan de winkel voor onze kleine
helden:

In de buurtboomgaard hielpen de kinderen de moedermuis zoeken.
Tijdens deze zoektocht oefenden ze spelenderwijs de telrij tot 10 door alle
gevonden muisjes hardop te tellen en in de juiste volgorde te leggen.

Om te zien hoe een echte leeuw eruitziet, brachten we een bezoek aan het
Natuurhulpcentrum. Met de hulp van enkele (groot)ouders kwamen we
daar veilig aan. Na een boeiende film over de werking van het centrum,
nam de gids ons mee langs de apen, beren, uilen en slangen.

De spanning steeg: waar was de leeuw? We vonden hem uiteindelijk bij
zijn hok, maar net als het muisje in het boek bleek ook deze leeuw zijn
eigen willetje te hebben. Hij vond het te koud en te nat buiten en trok zich
liever terug in zijn warme, donkere verblijf. Gelukkig liet de leeuwin zich
wel zien!

Het was een thema vol moed, creativiteit en rekenplezier. Een leerrijke
periode waarin we hebben geleerd dat groot of klein, iedereen wel eens
dapper én een beetje bang mag zijn.




Naar aanleiding van carnaval werd er veel muziek gemaakt bij onze
jongste kleuters. Ouders en grootouders werden zelfs vitgenodigd om hun
instrument voor te stellen wWat werd en veel gedonst en gezongen'

De jongste kleuters werkten rond het boek ‘Krrr..okodil'. Ze leerden over
krokodillen die soms lief zijn, maar ook soms plagen. Ze mochten als
echte kunstenaars zelfs een krokodillenhoed knutselen. Tijdens een
bezoek aan de bib, leenden ze allerlei boekjes uit waarin ze konden kijken
of waarin ze konden IU|steren naar verhaaltjes vanuit een IU|sterboek wWat

een plezier!




Tijdens een koude winterdag had ‘mama Muis’ een probleem.

Haar kinderen hadden zich, met hulp van de kleuters van juf Nancy, in de
boomgaard verstopt.

Gelukkig waren er voldoende kleuters van de 3j en 4j klassen die wilden
helpen zoeken.

Z0 werden alle 10 muizen snel gevonden (en weer verstopt).

Zelfs in de winter vinden kleuters het plezant om buiten spelletjes te
spelen in de natuur.

Onze kleuters trokken onlangs op vogelavontuur! Samen gingen we
vogels spotten en tellen en dat bleek een bijzonder leerrijke én leuke
ervaring. We startten in de klas met het leren kennen van enkele vogels
aan de hand van een kleurrijke poster. In de boekenhoek doken de
kleuters in informatieve boeken en ontdekten ze van alles over vogels:
wat ze eten, waar ze leven en hoe je ze kan herkennen.

Extra spannend werd het met het geluidenboek dat de juf meebracht. Al
snel merkten de kleuters dat elke vogel zijn eigen liedje heeft!

Tijdens de les ‘Groene Vingers’ gingen we samen met juf Greet op
zoektocht op de speelplaats. Daar verzamelden de kleuters puzzelstukken
die samen verschillende vogels vormden. Met veel enthousiasme en
scherpe oogjes werd alles ontdekt.

Ook na de activiteit bleef de nieuwsgierigheid groot. In de klas spotten we
verder vogels door het raam en werden er volop waarnemingen gedeeld.
Het was een fijne activiteit waarbij de kleuters heel betrokken waren en
spelenderwijs veel bijleerden.




Tijdens de carnavalsperiode dompelden we ons onder in een vrolijk
dierencarnaval. Elke leeftijdsgroep koos een dier en bij de vijfjarigen viel
de keuze al snel op een indrukwekkend dier: de olifant!

Aan de hand van leuke en leerrijke filmpjes ontdekten we van alles over
dit gigantische maar boeiende dier. De kleuters leerden waar olifanten
leven, wat ze eten en waarom ze zo bijzonder zijn.

Creativiteit mocht natuurlijk niet ontbreken. We knutselden een
olifantenkroon, zodat we de vakantie verkleed als echte olifanten konden
inzetten. Daarnaast maakten we samen, als groepswerk, een mama-
olifant en een baby-olifant. Teamwork en plezier gingen hierbij hand in
hand.

Doorheen de week werkten we rond de olifant met verschillende leerrijke
activiteiten: olifanten tekenen, de olifant voederen (met telactiviteiten),
spiegelen, kennismaken met de klank O en nog veel meer.

Het werd een heerlijke carnavalsweek vol plezier, creativiteit en
interessante weetjes. Onze klas zat vol kleine, enthousiaste olifanten!

In de klas leerden we dat de tijd nooit stilstaat. We maakten kennis met de
klok en ontdekten waar de wijzers naar wijzen bij een vol of een half uur,
Maar het leukste waren de 1-minuut-opdrachten. Want wist je dat een
minuutje stilzitten superlang duurt, maar dat een minuutje spelen voorbij
is voor je het weet?

We knutselden onze eigen horloges (zodat we er net zo uitzien als mama
of papal) en leerden alles over de seizoenen en de maanden van het jaar.
Onze klas hangt nu vol met zelfgemaakte klokken en kalenders. We
weten nu precies hoe laat het is: tijJd om te spelen!
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De kleuters brachten een zaklamp mee van thuis om in onze school op
zoek te gaan naar donkere plekjes. Tot in de kelder van de school zijn we
geweest. Maar we waren helemaal niet bang! We experimenteerden met
onze zaklampen en de lichtbak. Met de discobar maakten we het gezellig
in onze onthaalhoek.

We gingen 3 koningen zingen bij juf Tine op haar bureau. We hadden zo
mooi gezongen dat we beloond werden met een lekker koekje.

In het thema tijd gaan de kleuters op ontdekkingstocht in de wereld van
de klok. Ze ontdekken spelenderwijs wat tijd betekent. Met Plug-it maken
ze hun eigen klok uit karton. Eerst wordt er samen nagedacht : hoe ziet
een klok eruit, waar komen de cijfers en de wijzers ? Daarna mogen de
kleuters creatief aan de slag. Zo combineren ze denken doen en
ontdekken op een leuke en leerrij I<e manier. s
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Op woensdag 12 februari trok onze jaarlijkse carnavalstoet door het dorp.
Onder luide muziek van de Bollekes wandelden we door de straten van
Opglabbeek, waar ouders en grootouders ons toejuichten. Daarna kregen
we op school een lekkere hotdog van de ouderraad en een wafel van
prins en prinses carnaval. Bedankt allemaal om er, samen met ons, zo een
fijn feest van te maken!




16/2 - 22/2 - krokusvakantie

24/2 -17/3 - aanmeldingsperiode nieuwe

kleuters schooljaar 2026-2027

26 en 27/2 - vitdelen wafels

4/3 - pedagogische studiedag - vrijaf
5/3 - toneel 485-jarigen

9/3 - voorlezen grootouders 13.30u
17/3 - ziekenhuisbezoek 5-jarigen
17/3 - voorlezen grootouders 13.30u
19/3 - voorlezen grootouders 13.30u
23/3 - sportdag

24/3 - ziekenhuisbezoek 5-jarigen
26/3 - kilkmoment nieuwe kleuters
31/3 - ziekenhuisbezoek 5-jarigen
1/4 - paaseierenraap

2/4 - paasviering

6/4-19/4 - paasvakantie

SAVE THE DATE:
ZONDAG 31 mei
WANDELZOEKTOCHT

¢ Online aanmeldingssysteem

Heb je een kleuter in huis die in het schooljaar
2026-2027 naar school mag gaan? Meld
hem/haar dan aan via het ouderportaal tussen
24/2/2026 en17/3/2026.

Daarna kunnen jullie je kleuter komen inschrijven
op dinsdag 28 april 2026. Meer informatie
vinden jullie op onze website.

e Werken nieuwbouw kadee
Het einde van de werken aan de nieuwbouw zijn
in zicht! Eind februari zal de bouw opgeleverd
worden. De kadee zal dan starten met verhuizen
en zal zijn intrek nemen vanaf de paasvakantie.
Het is een mooie bouw waar we weer veel plezier
aan zullen beleven, want ook de kleuters zullen
regelmatig gaan turnen in de nieuwe turnzaal.

Fijne

krokusvakantie'!



